
Kleine stappen 
 
“Mijn naam is Peter!” Deze slogan circuleerde een week lang op social media, 
waarmee Women Inc. aandacht vroeg voor de ongelijke man-vrouwverdeling, omdat 
van de 94 CEO’s er maar 5 vrouw zijn. 
 
“Goed punt”, dacht ik, maar op social media ergens aandacht voor vragen is niet mijn 
sterkste punt.   
 
Bewustwording omzetten in bewustwording creëren echter wél. 
 
Kleine stappen. 
 
In 2021 is de Nederlandse orde van advocaten gestart met het Platform Inclusie en 
Diversiteit, waaraan ik als advocaat mijn steentje bijdraag. Dit platform onderzoekt de 
mogelijkheden tot het vergroten van de bewustwording van diversiteit en inclusie 
binnen de balie. 
 
Rechtenstudenten vormen daarbij een belangrijk speerpunt. Zo mocht ik onlangs als 
gelegenheidsrechter bij de Moot Court van de Erasmus Universiteit de verrichtingen 
van tien enthousiaste studenten beoordelen, wat mij toch wel met enige trots 
vervulde.  
 
Kleine stappen. 
 
21 jaar geleden zette ik als vijftienjarige asielzoekster voor het eerst voet op 
Nederlandse bodem. Een begin van een verblijf van drie jaar in een AZC, vol 
onzekerheid, onwetendheid en hulpeloosheid. En ook de periode daarna was niet 
gemakkelijk. 
 
“Mijn naam is Peter”? Nee, mijn naam is Bahar, wat ‘lente’ betekent en staat voor 
‘groei’. What’s in a name: asielzoekster, een vrouw met een migratieachtergrond, 
advocaat en wie weet ooit ook rechter. 
 
Want ik geloof in kleine stappen. Kleine stappen die tot grote impact kunnen leiden.  
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